Feestelijke bijeenkomst in Zorneding op 14 december 2024

Jezus spreekt:

"lk heb jullie verzameld en verenigd, jullie rondom Mij verzameld, en zo sta Ik nu hier, in het
midden van deze ruimte, om vanuit Mijn hart Licht en Liefde in jullie harten te laten stralen.
In deze verbondenheid waarin wij ons vandaag hier bevinden, rust een grote
barmhartigheid. Een liefde heeft zich verspreid, een hemelse liefde die jullie niet alleen met
elkaar verbindt, maar ook met de machten van de hemel, want de hemel heeft zich geopend
en straalt hier naar binnen.

Alle ogen zijn op Mij gericht, alle harten zijn op Mij afgestemd. En Ik kijk in jullie zielen en
harten; jullie hebben ze wijd geopend, zoals Ik Mijn hart altijd wijd open voor Mijn kinderen,
zodat jullie kunnen binnengaan in dit land van liefde, dat Mijn hart is en dat de hemel is.
Want dat is jullie doel: binnengaan in Mijn rijk.

Zelfs op deze aarde is het niet alleen een voorbereiding door strijd, maar Ik schenk jullie al
hemelse momenten, zoals deze dag, die jullie toont hoe wonderlijk het in de hemel is, welke
liefde er heerst onder de hemelse bewoners. In deze goddelijke liefde verenig Ik jullie
vandaag hier in deze ruimte, en zo worden jullie op een bepaalde manier hemelse
bewoners, met Mij als jullie hemelse Vader in het midden. Zo raak en zegen Ik jullie eerst
met de kracht van Mijn liefde, met de barmhartigheid die alleen een God kan hebben.

Verbonden zijn jullie nu in Mij, voor deze tijd en verder in de eeuwigheid, in deze eenheid
van liefde. Een liefde die niet te bevatten is en onuitsprekelijk, alleen ervaarbaar en
voelbaar. Zij is de kern van het Woord, de kern van Mijn Woord is altijd liefde, en Ik ben zelf
het Woord en de liefde. En als jullie Mijn Woord opnemen, erin geloven, het in jullie harten
opnemen en overdenken, en het vervolgens toepassen in jullie dagelijkse aardse leven,
worden jullie tot liefde.

Ja, Mijn kinderen, het heeft weinig zin om naar het brood van de hemel te kijken en ervan te
genieten zonder het te eten. Mijn Woord moeten jullie niet alleen horen en bewonderen,
maar het tot leven brengen in jullie door middel van daden. Anders is het nutteloos voor
jullie, en blijven jullie gevangenen van de dood. Als je de weg naar een stad kent, maar die
niet bewandelt, zul je nooit je doel bereiken. Als je een maaltijd alleen bekijkt, maar niet eet,
zul je verhongeren. Zo is het ook met het voedsel uit de hemel: als je je alleen verheugt over
het Woord maar er niet naar handelt, heeft het geen nut voor je, en zul je je afvragen
waarom Mijn Geest geen goddelijke levendigheid in je brengt.

Daarom is het belangrijk om Mijn Woord in praktijk te brengen. Het gaat er alleen om het
levend te maken in jullie, op de plaats waar Ik jullie heb gesteld. Want ieder van Mijn
kinderen die zich aan Mij heeft toevertrouwd, bereidt Ik een plaats. Daar, waar het staat,
omhult Ik het in Mijn volmaaktheid. En alles dient daartoe, zodat het volmaakt wordt in Mijn
liefde. Zo is ieder van jullie geplaatst op deze plaats van volmaaktheid.

Om dit te herkennen en te zien, hebben jullie Mijn licht nodig. Daarvoor moeten jullie leren
kilken met Mijn ogen, om Mij te herkennen in je medemensen, op welke manier dan ook.
Ofwel door te oefenen in geduld en barmhartigheid met de fouten en tekortkomingen van je
naasten, ofwel door de liefde die je wordt gegeven uit Mijn hand te aanvaarden. Zo is ieder



moment en elke situatie in je leven deel van Mijn volmaaktheid, als jullie Mij hebben
aangenomen als jullie hemelse Vader. Want dan beschouw Ik jullie als Mijn kinderen en
behandel Ik jullie ook zo. Dan zijn jullie ware kinderen van God.

Dit zijn de eerste woorden voor jullie, die jullie diep in jullie hart moeten raken, zodat jullie je
daarop richten en alles kunnen ontvangen wat er vandaag, op deze dag die Ik jullie schenk
als Kerstgeschenk, verder zal komen. Ik geef jullie dit, omdat Ik een gever ben. Alles wat Ik
heb, wil Ik geven. Alles wat Ik ben, wil Ik doorgeven en weggeven.

Dat is Mijn gelukzaligheid als God: Mijn kinderen gelukkig maken voor eeuwig. Daarom ben
Ik hier. Daarvoor leef Ik als God.

Houd dit in gedachten tijdens de moeite van dit aardse leven, terwijl je door dit dal van de
dood gaat. Jullie zijn hier gekomen om deze weg te bewandelen. Jullie wisten grotendeels
wat jullie te wachten stond, en jullie hebben allemaal samen gezegd: ‘Mijn Vader, mijn God,
ik wil mijn leven op deze aarde aan U opdragen. Leid mij zo, dat ik U weer zal vinden.’

En zie, Ik heb Mijn woord gehouden. Ik ben hier en jullie zijn hier. Ik houd Mijn beloften.
Houd daarom ook de uwe, maar niet uit een gevoel van dwang of omdat het moet, maar
alleen de liefde kan jullie leiden en door deze tijd heen brengen - naar Mij. Alleen de liefde
maakt jullie vrij, Mijn kinderen, niet de wet, niet de dwang, niet het moeten. Maar dat: ‘Mijn
kind, je mag Mij liefhebben, jouw God en Vader.’

Zo zij het nu, voor nu. Amen.

Jezus spreekt:

*"Mijn kinderen, dit lied opent hemelse klanken. Er zijn niet veel liederen zoals dit op aarde,
die zowel getuigen van de kracht van de liefde als van de zachtmoedigheid, tederheid en
barmhartigheid van de liefde. En zoals deze elementen in dit lied aanwezig zijn, zo is er ook
op deze aarde momenteel een strijd gaande: het goede, de kracht van de liefde, en de
zachtmoedigheid van de liefde strijden tegen de machten van het kwaad.

Deze laatste strijd, die nu op deze aarde plaatsvindt, is de voorbereidingsperiode voor Mijn
Rijk, dat Ik spoedig zal vestigen hier op deze planeet, de aarde. In sommige landen is de
grote nood al begonnen en heeft velen getroffen — in oorlog, ziekte, hongersnood en
vervolging. Maar hier in dit land en de omliggende gebieden houd lk de grote nood nog
tegen. Ik geef jullie nog tijd, Mijn kinderen, om je voor te bereiden op wat spoedig zal komen.

En Ik zeg het duidelijk: wie niet op tijd stevig in Mij geworteld is, zal vallen. Ik leg jullie
vandaag opnieuw deze urgentie op het hart — niet alleen voor jullie, maar ook omdat dit
schrift verder zal gaan naar vele broeders en zusters.

Alleen bij Mij is er bescherming. Alleen bij Mij vinden jullie de kracht om de komende tijd te
doorstaan. Zodat jullie stand kunnen houden tegen de storm, de wereldstorm, die ook over
de landen waarin jullie verblijven zal losbreken. Maar laat deze storm jullie dichter naar Mij
toe brengen, zodat er in deze nood een geboorte in de Geest kan plaatsvinden.



Zo brengt de laatste verdrukking voor de mensen van deze wereld grote ellende, maar voor
Mijn kinderen is het ook een grote barmhartigheid. Want dan zullen de laatste banden die
jullie nog met de wereld hebben, worden verbroken, en jullie zullen vrij worden van de lasten
die jullie nog drukken. Ja, dan vluchten jullie uit deze wereld en zullen jullie uiteindelijk niks
meer met haar te maken willen hebben, want deze verdrukking zal jullie volledig naar Mij
toe trekken en dicht bij Mij brengen — als jullie Mijn woorden serieus nemen en je door Mij
laten voorbereiden. Alleen dan zal de laatste handeling een verlossing voor jullie zijn; anders
zullen jullie samen met de wereld vallen.

Er is slechts één keuze: of een mens volgt zijn weg consequent en volledig met Mij, strijdt
aan Mijn zijde en wordt daardoor met Mij en in Mij een overwinnaar over de zonde en
daarmee goddelijk levend, 6f hij gaat zijn weg halfslachtig, oppervlakkig, of helemaal niet
met Mij. In dat geval blijft de zonde zijn metgezel en leider, en hij blijft een slachtoffer van de
zonde en onderworpen aan de dood.

Er is maar één heil en er is maar één dood — en Ik ben het heil. Daarom moet er een
volledige keuze voor Mij worden gemaakt, niet een halfhartige. Jullie kennen het
schriftwoord: '‘Men kan niet twee heren dienen.' Dit zal steeds meer waar blijken te zijn.
Daarom druk Ik jullie nu opnieuw op het hart: laat de dingen los die jullie belasten.

Ja, leef in deze wereld, doe jullie werk, draag verantwoordelijkheid voor jullie families; dit
alles moeten jullie niet ontkennen. Maar jullie liefde moet volledig aan Mij toebehoren, Mijn
kinderen, niet slechts gedeeltelijk. Kijk naar jezelf in Mijn licht en zie welke aardse banden je
liefde nog vasthouden aan de wereld. lk zal het jullie tonen, maar altijd met respect voor
jullie vrije wil.

Er zal geen dwang zijn, en sommige zaken hebben tijd nodig; het is vaak een proces om vrij
te worden, omdat jullie lang de dood hebben gediend op de een of andere manier. Maar nu
is het tijd, Mijn geliefden, om je terug te trekken van deze dingen, want plotseling zal alles
snel veranderen. Alles wat jullie nu nog vreugde schenkt, zoals televisie, aardse muziek, of
wat dan ook, zal plotseling verdwijnen. En dan is het goed als jullie al in de vrijheid van Mijn
liefde zijn.

Alleen dan kan Ik jullie beschermen en inzetten als arbeiders in Mijn wijngaard. Alleen dan
kunnen jullie Mij dienen in de vrijheid van de Geest en de liefde die van Mij komt.

Daarom zijn jullie op deze aarde gekomen, om op het juiste moment Mij te dienen en niet
dienaren van de wereld te zijn. Dit zijn ernstige woorden uit Mijn hart. En toch weten jullie,
Mijn kinderen, dat in de liefde voor Mij alles mogelijk is. Daarom spreek |k nu tot jullie, hier in
deze ruimte en daarbuiten:

Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie vrijmaken. Ik schenk jullie Mijn
leven, als jullie het uwe aan Mij schenken. Zo eenvoudig is het. Liefde is niet ingewikkeld.
Het is heel simpel. Laat de wereld los en kom tot Mij. Heb Mij lief met heel je ziel en met heel
je hart, en vanuit die liefde houd ook van je naaste. Dat is alles wat jullie hoeven te doen,
Mijn kinderen.



Ik zal jullie daarbij helpen. Daarvoor werk Ik, door jullie te leiden, te beschermen, en door
Mijn engelen te zenden die altijd om jullie heen zijn. Ook al kunnen jullie hen niet zien, ze
begeleiden en bewaken jullie sinds jullie geboorte. Ze schenken jullie impulsen en
gedachten van liefde en zijn blij als jullie ook aan hen denken.

Jullie zijn nooit alleen, Mijn kinderen, want niet alleen Ik als jullie God ben bij jullie. Vaak
wordt jullie omgeving gevuld met scharen van engelen, die verheugd zijn dat jullie de weg
naar Mij hebben gevonden.

Dit woord is een brood des levens, dat Ik jullie uit Mijn hart aanbied. Amen."*

Samuel:

*"Het is voor Jezus van groot belang dat Zijn kinderen niet bedrukt door het leven gaan,
zonder vreugde, of angst hebben voor de toekomst. Ja, Jezus moet ons waarschuwen voor
wat komt, maar Hij is niet degene die de nood brengt. Het zijn de mensen zelf die hun lot
veroorzaken. Dat is duidelijk zichtbaar in sommige landen waar het kwaad regeert, en waar
wreedheid, dood en ellende door mensen zelf worden veroorzaakt.

Het is dus niet zo dat een oordeel van God, zoals men dat noemt, rechtstreeks van Hem
komt. Het is eerder een toelating. Hij laat de mensen, krachtens hun vrije wil, doen wat ze
willen, maar op een gegeven moment zegt Hij: ‘Stop, tot hier en niet verder, want
zelfvernietiging dreigt, en de Mijnen kunnen niet meer standhouden.’

De mensheid beseft niet hoe ver zij van haar goddelijke oorsprong is afgedwaald. De kloof
tussen hoe zij zou moeten zijn en hoe zij nu is, is zo diep en breed geworden dat men het
gevaar waarin men verkeert niet meer kan bevatten. Zelfs wij, christenen, begrijpen nog
steeds niet hoe belangrijk het is om deze weg met Jezus consequent te bewandelen en hoe
groot het gevaar is om in deze tijd niet bij Jezus te zijn.

Het is van belang dat we leren om onafhankelijk van externe omstandigheden gelukkig te
zijn, ongeacht wat er in ons leven gebeurt. Dat we de woorden: ‘Jezus, mijn leven behoort U
toe’ levend maken in onszelf en met dit vertrouwen leven, zowel in leven als in dood. ‘Jezus,
mijn leven behoort U toe; doe met mijn leven wat U juist acht. U alleen weet wat goed voor
mij is.’

Wanneer ik dit oprecht en zonder enige terughoudendheid zeg, dan heeft Hij de ruimte om te
handelen. Maar als we verborgen twijfels koesteren of het niet echt menen, kan Hij niet
werken. Hij heeft die ruimte in onze ziel nodig, die openheid die wij Hem geven, zodat Hij in
ons leven kan komen en het naar Zijn plannen en wil kan vormgeven.

Wij zijn degenen die beslissen of we dat vertrouwen in Jezus ontwikkelen — dat Hij ons nooit
zal laten vallen, dat Hij ons nooit in situaties zal brengen die we niet aankunnen. Dit absolute
vertrouwen in God moeten we ontwikkelen door ons over te geven: ‘Mijn leven behoort U
toe; U bent mijn Vader, en ik ben Uw kind.’

Net zoals wij als ouders onze kinderen beschermen en hen behoeden voor gevaar, doet
onze hemelse Vader dat ook met ons. We voeden onze kinderen op met een zekere



strengheid en discipline, maar het doel is altijd dat zij verstandige volwassenen worden en
een zinvol en liefdevol leven leiden. Zo heeft onze hemelse Vader ook een doel voor ons:
ons oneindig gelukkig maken.

Door ons over te geven en ons vertrouwen te geven, stellen we Hem in staat om ons zo te
leiden en te vormen dat dit geluk werkelijkheid wordt. Wij hebben het in eigen hand, maar wij
moeten die stap zetten; wij moeten zelf de deur naar goddelijke geborgenheid openen.

En in dat vertrouwen ligt vreugde: als ik nergens meer bang voor ben omdat mijn leven aan
Jezus Christus toebehoort, wat kan mij dan nog belasten? Wat is er dan nog? Niets meer.
Zelfs als ik mijn huis, mijn bezit, of mijn familie verlies, dan hoor ik nog steeds bij Jezus. En
dat is alles wat telt, want er is maar één doel voor ons: ons leven schenken aan Jezus
Christus."*

"Lieve Vader, zo schenken wij U de tijd die nu nog voor ons ligt, zij behoort U toe, Vader, wij
behoren U toe."

Ingrid: ,Mag ik daar op doorgaan... het is inderdaad zo, dat ik hier zit omdat ik dat gedaan
heb, anders zou ik niet meer op deze aarde zijn. Want zeven jaar geleden lag ik te sterven in
een hospice en was al in coma, alleen af en toe bij bewustzijn. En precies dat, wat Samuel
net zei, moest ik doen. Ik was niet onvoorbereid, want ik vond al 40 jaar geleden mijn weg
naar Jezus en nam Hem in mijn leven. Toen zei ik ‘Ja’: ‘Jezus, ik behoor U toe’; maar toen
begon het pas echt, want je behoort niet zomaar vanzelf tot Jezus... van Zijn kant wel, maar
van de menselijke kant, voordat je dat echt kunt leven, is het niet zo eenvoudig. Dus ik had
al meer dan 30 jaar dit pad bewandeld en had ook al communicatie, het innerlijke woord,
jaren daarvoor ontvangen, zodat dit me zeker een grote hulp was bij het overwinnen, maar
het gebeurde maar in kleine stapjes en de overgave was niet volledig.

En toen ik op sterven lag, had ik kanker in alle interne organen en ook in de botten, ik
weigerde de chemo, simpelweg om een heel vreemde reden: |k wilde niet als chemobom
onder de grond gaan. Terwijl het hele medische team zei dat men met chemotherapie nog
iets zou kunnen doen, besloot ik ‘nee’ te zeggen. Toen werd ik ontslagen en was ik alleen
thuis. Mijn leven trok als een film aan me voorbij en in deze levensfilm mocht ik vergeven,
vergeven, vergeven, alles en iedereen, en niet alleen vergeven, maar uit het vergeven
groeide een nieuwe liefde en barmhartigheid voor de mensen, vooral voor degenen die me
iets aangedaan hadden.

Het appartement werd opgeruimd, ik kwam in het hospice. Op een nacht hoorde ik weer de
Vader en vroeg: ‘Vader, is dat U?’ Ik vroeg verder niets, omdat ik mij aan Hem had
overgegeven en blij was dat Hij mij zou halen en dat ik Hem snel zou zien. lk had alles
losgelaten, ook mijn vijf kinderen, en wilde alleen nog maar naar mijn Jezus. Er was een
grote vreugde in mij en toen vroeg Hij me: ‘En als Ik je nog nodig heb?’ Toen zei ik: ‘Ja goed,
oké, ik ben daar waar U me nodig hebt, of hier of daar.’

Ja, en toen werd ik de volgende ochtend wakker, kon ik me in bed opzetten en in het
hospice waren iedereen geschokt, omdat het van dag tot dag beter met me ging, en het



onderzoek van de arts na een half jaar, toen ik werd ontslagen, wees uit dat de kanker
helemaal verdwenen was. Ik heb nooit medicijnen genomen, in het hospice krijg je sowieso
geen medicijnen, die had ik ook niet nodig. Dat was gewoon genade, de onbeschrijfelijke
genade van de Vader, en deze genade, dat heeft Hij mij in die tijd heel vaak gezegd, omdat
ik steeds vroeg: ‘Vader, waarom ik?’ Toen zei Hij: “Wat Ik voor jou gedaan heb en wat Ik voor
jou doe, dat wil Ik aan al Mijn kinderen geven.’

Dat heb ik vaak van Hem gehoord, omdat ik het gewoon niet kon bevatten, omdat ik de
genade echt niet verdiende; maar je kunt de genade van God niet verdienen, Hij biedt die
aan, je kunt die alleen maar aannemen — en wat Hij ons aanbiedt, is genezing, vrede en
verandering. Ik leef nu al zes jaar in een onvoorstelbare gezondheid en ik ben nu 77."

**Jezus zegt: "Mijn kinderen, opnieuw spreek Ik tot jullie, om jullie lasten af te nemen, om
jullie Mijn liefde te getuigen, de kracht van Mijn liefde en de macht van Mijn hart. Mijn liefde
moet in jullie opstaan, opdat jullie het besef van het kindschap Gods ervaren, opdat jullie
voelen, levendig voelen, dat jullie kinderen van God zijn; niet alleen met het verstand deze
gedachte denken, maar dat Ik levend word in jullie; Mijn leven, Mijn geest, Ik, Jezus
Christus, moet in jullie opstaan, zodat jullie kunnen spreken: 'Nu leef ik niet meer, maar
Jezus Christus leeft in mij!' Deze vereniging met Mijn wezen betekent niet dat jullie je vrije
wil verliezen, maar dat jullie wil opgaat in de vrije wil van God — er is geen grotere vrijheid
dan de vrijheid in Mij, Mijn kinderen. Alleen |k ben vrijheid, want volmaaktheid is absoluut
vrij, er zijn geen grenzen — en daarheen wil Ik jullie leiden door Mijn gegeven woord en de
vervulling met Mijn geest.

Maar het horen van Mijn woord is geen vrijbrief voor de hemel, Mijn kinderen, jullie moeten
Mijn woord levend maken in jullie door de daad van liefde uit Mij. En als jullie geen liefde
voor Mij voelen en zeggen: 'Lieve Jezus, ik vind het moeilijk om U te liefhebben', dan zeg Ik:
Mijn kind, doe goed voor je naaste, dan zal de liefde in jou ontwaken. Ik bied jullie overal de
gelegenheid om je naasten lief te hebben, hen te helpen en bij te staan. Ook gedachten van
liefde uit te zenden zijn daden van liefde, en in al deze liefde ben |k aanwezig, deze liefde
ben Ik zelf. Dus als jullie goed doen en liefde schenken, dan geven jullie Mij uit jullie hart en
dan herkennen jullie Mij in jullie liefde en vinden Mij in jullie hart en dan kunnen jullie Mij
liefhebben, Mijn kind.

Het is eenvoudig en niet moeilijk, maar toch zeg lk: Als jullie je opmaken om Mij te
liefhebben, om vrij te worden van zonde, begint de strijd pas echt. Want als jullie je tegen de
zonde verzetten, begint ze te woeden. En daar hebben jullie Mij voor nodig, Mijn goddelijke
macht en kracht, waarbij het hier gaat om het grijpen, dat is jullie taak. Door je in elke
beproeving tot Mij te wenden met vastberaden ogen en hart, zal jullie ziel sterken in Mijn
geest en overwinnen met Hem. Zonder Mij gaat het niet, alleen Ik ben vrij van zonde en
alleen met Mij samen, in de gelijkmaking eerst met Mijn geest en uiteindelijk in het ingaan in
Mijn geest, zullen jullie vrij van zonde zijn. Daarom is het niet zo dat Ik zeg: Alleen wie vrij is
van zonde, kan en mag Mij liefhebben. Nee, zo is het niet. Ik ga naar de zondaars, daarvoor
ben Ik gekomen. Mijn kinderen, jullie zijn in zonde gevallen, dat gebeurt wanneer men mens
wordt in deze tijd, wanneer men in de duisternis van deze wereld duikt. Maar Ik reik jullie



dagelijks Mijn hand uit, om jullie eruit te trekken uit de zonde van deze wereld naar de
vrijheid van Mijn liefde.

En verder neem Ik jullie lasten af, door te herhalen wat Ik al eerder in deze kring heb
gezegd: Jullie kinderen zijn Mijn kinderen, of het nu jullie eigen kinderen in het vlees zijn, of
kinderen die jullie verzorgen — op school of waar dan ook. Het zijn Mijn kinderen, die Ik jullie
tijdelijk toevertrouw. Wellicht hebben jullie in de opvoeding niet altijd het juiste gedaan, want
jullie hebben zelf ook te vechten en te strijden in deze wereld, en daarom vraag Ik niet dat
jullie kinderen volmaakt opvoeden, maar jullie hebben het naar beste weten en geweten
gedaan, zoveel als mogelijk was en is. Maar er komt een tijd, waarin jullie geen grip meer
hebben, waarin de kinderen hun eigen leven gaan leiden, dan neem Ik de enige
verantwoordelijkheid voor deze mensen op Mij. En Ik kijk verder dan de rand van het bord, Ik
zie niet alleen dit aardse leven tot de dood van jullie lichamen, maar Ik kijk ver in de
eeuwigheid, en daarop is Mijn opvoeding gericht, is Mijn toelating en is Mijn leiding. Daarom
leer samen met Mij verder dan dit aardse leven te kijken in relatie tot jullie kinderen. Mij is de
tijd en Mij is de eeuwigheid, daarom is vertrouwen ook hier noodzakelijk om te zeggen:
'Hemelse Vader, ik geef U mijn kinderen, ze behoren nu U toe. Ik ben bereid om mijn kind
altijd liefde te geven en voor mijn kind daar te zijn als het in nood is, maar de
verantwoordelijkheid voor het eeuwige leven en de voorbereiding daarop ligt in Uw hand en
in Uw hart.'

Nu leid Ik vaak mensen op wegen die zij niet begrijpen, Ik laat toe dat iemand afglijdt in
duisternis en de ander leid Ik meteen naar het licht. Alleen Ik ken de zielen, alleen Ik weet
hoe ze behandeld moeten worden. Zoals een meester in zijn vak die een kunstwerk maak:
Alleen hij weet hoe het behandeld moet worden, hoe het gerepareerd moet worden. Zo doe
Ik het ook, maar Mijn streven is ook dat jullie met jullie geliefden, als de wegen zich
scheiden, als er onenigheid is of de dood jullie scheidt, uiteindelijk weer verenigd zijn - als
jullie dat willen.

En voor degenen voor wie jullie bidden, ben Ik er net zo, zoals Ik er voor jullie ben, maar het
is vaak een andere behandeling die Ik dan toepas; toch is het doel altijd hetzelfde. Daarom
wees gerust, geef Mij deze last, geef Mij ook de last als jullie ziek zijn, want ook hier is het
zo: Als een kind zich Mij vertrouwelijk toevertrouwt: 'Vader, mijn leven behoort U toe', dan
ben Ik verantwoordelijk voor je leven, Mijn kind, in ziekte en in de dood. Dan kun je Mijj
volledig vertrouwen. Dit betekent niet dat jullie geen artsen mogen raadplegen, want ook
door een arts kan Ik jullie raken en genezen, kan lk zijn gedachten leiden. Hoe dan ook, in
het vertrouwelijke overgeven waak Ik over alles en draag de verantwoordelijkheid voor jullie
leven.

Nu heb Ik weer vele woorden tot jullie gesproken, maar Ik zeg nog dit: Neem ze op met het
hart, niet met het verstand, want het verstand kan deze woorden niet levend maken in jullie.
Alleen het hart is in staat om het leven van Mijn woorden te begrijpen, alleen de liefde
begrijpt Mijn woorden in deze diepte, waar het goddelijke leven woont. Het draait altijd om
de liefde, Mijn kinderen, daarom gaf Ik slechts dit ene gebod: Heb God boven alles lief en je
naaste zoals jezelf. In dat alles is alles samengevat.

Nu is het zo, dat grote duisternis deze wereld omhult, of het nu de gedachten van de
mensen uit de aardse gebieden zijn, of negatieve energieén uit de andere wereld, of de



stralen die mensen uitzenden via techniek. Alles dat drukt op jullie zintuigen, en toch zei Ik
eerder: Ik wil blije kinderen die zonder last over deze aarde gaan, want alleen in de vrijheid
van last kan Mijn kind Mijj in deze liefde dienen, die noodzakelijk is om een bruikbare werker
in Mijn wijngaarden te zijn. En daar komen we weer op het gebied van overgave en
vertrouwen: Ik ben in staat om alles van jullie af te houden wat jullie schaadt, altijd in de
mate waarin jullie je harten voor Mij openen en Mij vertrouwen, want Ik heb macht over alles.

Jullie kennen uit de geschriften Mijn woorden en wat |k deed als God-Mens op deze aarde:
Ik heb alle ziektes genezen, Ik heb bezetenen bevrijd, Ik heb doden tot leven gewekt, en zo
ook Mijn apostelen, toen zij in staat waren dit te doen door het volgen en de liefde voor Mij.
Zo heb Ik ook vandaag deze macht, Ik ben dezelfde Jezus Christus, die nu in jullie midden
is, met dezelfde macht, met hetzelfde woord, met dezelfde geest. Ik spreek

dezelfde woorden als toen, maar niet versleuteld, maar open en vrij, zodat jullie weten waar
je aan toe bent en wat je te doen hebt.

En zo spreek Ik nu ook heel open en vrij als jullie hemelse Vader: Mijn kinderen, Ik houd
ontzettend veel van jullie. Mijn vreugde om jullie hier bij Mij te hebben is grenzeloos. Niet
veel mensen op deze aarde zijn bereid deze woorden te spreken: ‘Mijn Vader, mijn leven
behoort U toe; ik houd van U, mijn Vader.’ Ik lees deze woorden in jullie harten, Mijn
kinderen, ook al zien jullie ze zelf niet altijd, omdat jullie vaak nog te veel in de verstandelijke
sfeer verankerd zijn en dan niet in het hart komen, toch staan deze woorden geschreven in
jullie harten. En dat is de reden waarom Ik jullie trek en leid en jullie niet loslaat, totdat jullie
het doel bereiken. Al Mijn goddelijke handelen is erop gericht jullie naar Mijn volmaaktheid te
leiden, jullie met Mijn liefde te vervullen. Neem deze woorden aan en verheug je erin, zodat
de duisternis wijkt, zodat vrede en vreugde binnenkomen in jullie zielen, die jullie zo zeer
wensen en verlangen. Mijn vrede geef Ik jullie, Amen."

Karin: "Ik heb de nieuwsbrief van Universus over de geestelijke wedergeboorte ontvangen,
zoals misschien enkele van jullie. Ik vond het gedeeltelijk moeilijk en heel gedifferentieerd,
veelzijdig, gelaagd, en heb het toen voor mezelf op een eenvoudige manier samengevat.
Misschien is het voor jullie nuttig als ik dit voorlees:

De wedergeboorte van de geest, het uiteindelijke doel van alle vrije zijn. BD71: En Jezus
smeekte de liefde om zich aan Hem te geven! Jezus tegen de weg: We moeten uit water en
geest opnieuw geboren worden, als we in het koninkrijk Gods willen komen. Vertaald: De
ziel moet gereinigd worden met het water van nederigheid en zelfverloochening, en pas dan
kan de geest van de waarheid in ons opnieuw geboren worden. Pas in de door nederigheid
gereinigde ziel kunnen we de waarheid ontvangen en vrij worden. Ziel: Deze voelt zich lange
tijd volledig identiek aan het lichamelijke lichaam. Ze is ons 'ik'. Voor de wil om het goede te
doen (overwinning) krijgt de ziel geen steun van het lichaam, maar alleen door het geloof in
een ware God, de liefde voor Hem en de hoop dat de beloften die God haar heeft gegeven,
allemaal in vervulling zullen gaan. En het kost veel om een ziel zover te krijgen dat ze
zichzelf als iets eigen voelt en beschouwt. Ze is het eerst zeer onreine lichaam van de geest.
Geest: Lichaam en ziel zijn zonder menselijke tussenkomst gegroeid, nu moet de ziel ervoor
zorgen dat de geest in haar mag groeien. Pas dan wordt het geleidelijk aan lichter in haar.



Voeding ontvangt de geest van het denken van de ziel, van haar substantie dus. De ziel
ontvangt indrukken via haar vijf zintuigen en besluit de kwaliteit van haar denken, zodat de
geest ofwel goede of slechte voeding ontvangt. Goede voeding: Draait het denken van de
ziel om het liefdevolle goede en liefdevolle goddelijke en handelt ze daarna, dan zal de
geest snel beginnen in haar te groeien. Hierdoor krijgt de ziel van de geest weer de kracht
om het ware van het valse te onderscheiden en de wil om naar het erkende te handelen.

Goede geestelijke voeding is het Woord van God, het geloof, de liefde en het vast
vertrouwen in God.

Slechte voeding: Als het denken van de ziel zich alleen richt op uiterlijke, zintuiglijke en
wereldlijke dingen, omdat het haar hart eraan heeft gehecht, dan is dit voor de geest slechte
voeding, waar hij niet mee kan groeien. Jezus hierover: Als de geest slechte voeding krijgt,
wordt hij weer werelds, zintuiglijk en uiteindelijk materieel en daardoor dood zoals voor de
geboorte - zo ook de ziel met het lichaam.

1. Fase van de wedergeboorte: De mens erkent welke zwaktes, gewoonten, verlangens en
passies hem gevangen houden. Hij moet de vaste wil hebben om zichzelf te bekijken,
zwaktes te openbaren en alles los te laten wat geen liefde is (zichzelf of het ego te
verloochenen). Wie door het vaste en levende geloof, door de liefde voor God en voor de
naaste, en door onbetwijfelbare hoop al zijn boze passies van het vlees kan bestrijden, in
wiens ziel kan de Geest van God doordringen.

2. Fase van de wedergeboorte: Als de ziel zich kan afwenden van alle aardse prikkels,
omdat ze een vaste band met al haar zintuigen heeft gesloten en zich tot het puur
geestelijke wezen kan wenden, dan heeft de Geest van God de ziel volledig doordrongen,
ziel en geest worden één. Dit is de wedergeboorte van de ziel, die zich volledig in de
oordeelsorde van God bevindt. Ook mensen zonder geloof in Jezus kunnen dit bereiken.

3. Fase van de wedergeboorte: Dit is de wedergeboorte van de geest, de volledige
vereniging van ziel en Godsgeest door Jezus, door de geboorte van de pure liefdegeest.
Voordat de wedergeboorte van de geest in de ziel plaatsvindt, komt de vonk van Jezus'
liefde in het hart van de geest. De mens moet Zijn Woord horen en geloven en het met alle
liefde voor de waarheid aannemen. Het volgen en toepassen van het Woord van Jezus is de
voeding van de geest, de ware, werkelijke liefde. Vanuit deze liefde wordt de geest gevormd,
niet andersom. De geboorte van de liefdegeest in de geest van de mens en in de ziel
betekent de wedergeboorte van de geest, de heilige liefde die dan in alle organen van de
geest stroomt.

Jezus over nederigheid: Wie zichzelf wil beproeven of hij volmaakt nederig is, vraag zich dan
af of hij nog door iets beledigd kan worden, of hij zijn grootste beledigers en vervolgers
gemakkelijk uit het diepst van zijn hart kan vergeven en goed kan doen voor degenen die
hem kwaad hebben gedaan, of hij helemaal geen verlangen voelt naar enige wereldse eer
van tijd tot tijd, of het voor hem aangenaam is om zich als de geringste onder de geringsten



te voelen om iedereen in alles te kunnen dienen. Wie dit alles zonder verdriet of rouw kan, is
hier al een inwoner van de hoogste hemelen van God.

Jezus verder: Vinden jullie nog iets onreins in jullie ziel, werp het dan van je af! Zolang jullie
nog misnoegdheid, woede, ontevredenheid en onreine gedachten in je ontdekken, is er ook
nog twijfel, en kan de pure liefdegeest de ziel niet doordringen.

UNIVERSUS Nieuwsbrief Nr. 25 van 25 oktober 2024 samengevat.
Bronnen: Jakob Lorber, Leopold Engel (Lorber Verlag)"

Samuel over vrede en vreugde: "Zonder tevredenheid is er geen vrede. Als men niet
tevreden is met zijn leven, is er altijd een tegenkracht, een negatieve energie die om je heen
sluipt, en je weet niet goed: 'Waarom ben ik niet gelukkig? Waarom kan ik zo weinig vreugde
voelen? Waarom belast alles me zo?' Dit is meestal een onderhuidse ontevredenheid,
omdat een aardse verlangens, een materieel verlangen, niet is vervuld of niet vervuld zal
worden. En aan dit kunnen we ook zien wat ons nog aan de wereld bindt. Of het is een
voortdurende aanklacht tegen onze eigen levenssituatie of tegen de gevallen wereld, of een
onverzoenlijkheid, een onvermogen of onwil om iemand anders te vergeven. Als we deze
oorzaken van ontevredenheid vinden, verdwijnt ook de barriére die ons verhindert om van
het leven te genieten.

Eigenlijk is er maar één ware vreugde, en dat is de vreugde die je voelt wanneer je met
Jezus gaat, het is de vreugde van het leven en van de liefde; gewoon dat je mag leven en
liefhebben. Deze vreugde kun je alleen voelen als je tevreden bent met je leven. En deze
tevredenheid vind je alleen als je geen aardse referentiepunten hebt die je constant
vertellen: 'Dit en dat bevalt me niet' of 'lk ben niet tevreden met dit' of 'lk zou dit graag willen,
maar krijg het niet'; of 'lk zet iemand voortdurend in de schuld'. Als dit alles wegvalt, is de
ziel vrij en dan ben je ook tevreden en gelukkig. Dan is er niets meer wat je onderdrukt of
belast.

Lieve zus, je voelt je eenzaam, maar ik geloof dat Jezus, en dit is zeker ook een gedachte
die jij al vaker hebt gehad, je helemaal voor zichzelf wil hebben; Hij heeft je geisoleerd om je
ziel voor Zich alleen voor te bereiden. Maar er is nog een tegenstand van jouw kant die
verhindert dat Hij het volledig kan uitvoeren. In zulke omstandigheden bevinden we ons
allemaal op de een of andere manier. Dat er gewoon onbegrip en bepaalde
ontevredenheden in ons zijn, of twijfels of een gebrek aan vertrouwen in Gods wil met ons,
zodat we dan geen levensvreugde kunnen ervaren. En geen levensvreugde kunnen ervaren,
veroorzaakt op zijn beurt verdriet, dan draaien we in cirkels en kunnen we ons niet verder
ontwikkelen - een vicieuze cirkel."

Bij nader inzien wortelen ontevredenheid en onvrede altijd in een vaak onderhuidse
aanklacht tegen God. Als we dus in vrede zijn met God, vervult Zijn goddelijke vrede ons,
net als goddelijke vreugde en liefde.

Naastenliefde, overwinnen, trouw en gedachten (deels aangevuld bij het overtypen): "Mijn
persoonlijke ervaring is, dat wanneer je jezelf overwint om het goede te doen, en de liefde te



liefhebben en te leven met heel je hart, zoals je het als waar en goed hebt herkend, Jezus
altijd daar is. Als ik bijvoorbeeld niet alleen 10 euro in de hand van een behoeftige bedelaar
stop, maar ook mijn hand geef, even bij hem ga zitten en met hem praat, of als ik iemand
werkelijk vergeef die mij slecht heeft behandeld of kwaad heeft gedaan, als ik deze persoon
geestelijk in mijn armen neem, dan gaat de daad direct van verstand naar hart, dan is Jezus
z0 aanwezig, dat kun je je niet voorstellen. Dat is de kracht van Zijn liefde, dat is Zijn
aanwezigheid.

En zo kun je Jezus steeds meer liefhebben, dan ervaar ik aan lichaam en ziel dat Jezus in
mij levend is geworden. Dan spreekt het als vanzelf in de ziel: 'Niet meer ik leef, maar Jezus
leeft in mij." Dit is wat me geneest, wat alle duisternis verdrijft, wat mijn ziel verheft, wat me
met Jezus verenigt. Als ik dit steeds vaker doe, als ik mijn leven zo vormgeef in deze liefde,
dan ontwaakt Jezus uiteindelijk volledig in mij en Hij gaat nooit meer weg - en dan kan ik
steeds meer liefde leven. Dat is onze weg, die we op deze manier moeten gaan.

En ik wil nogmaals spreken over de referentiepunten. Er zijn bepaalde touwen die ons aan
de grond houden, die verhinderen dat we dichter bij Jezus komen, dat we voelen dat onze
ziel zich geestelijk ontwikkelt. Dit is voor iedereen heel individueel. Elk kind van God heeft
zZijn eigen obstakels die het moet overwinnen. En dan kan men Jezus vragen: 'Jezus, toon
mij wat mij nog aan de wereld bindt, wat verhindert dat ik in Uw geest kan komen.' Dit
kunnen schijnbaar onbelangrijke of subtiele dingen zijn, die dan processen kunnen in gang
zetten. Bij seksualiteit gaat het meestal niet van de ene op de andere dag, dan gaat onze
hemelse Vader geduldig mee in dit proces en helpt Hij je uiteindelijk vrij te worden. Maar het
is beter als je bijvoorbeeld een roker bent of elke sportuitzending moet zien, of constant naar
de radio en/of muziek luistert, of suiker nodig hebt, dat je definitief een punt zet achter die
gewoontes, anders wordt de verslaving erger en wordt de wil steeds zwakker.

Lieve broeders en zusters, deze ruimtes van de ziel behoren Jezus toe, die wil Hij hebben,
ook als bewijs van trouw. En als je geen zekerheid hebt over wat je moet doen of laten, dan
laat Jezus het je zien en dan weet je het ook, maar je moet kijken en doorgaan. Dit is
extreem ongemakkelijk, je wilt het niet zien, je wilt het niet horen, want je houdt van je
gewoonten en verslavingen en wilt ze eigenlijk behouden.

En velen vragen zich af: 'Ja, hoe moet ik mijn leven inrichten? Moet ik mijn baan
veranderen? Moet ik naar een andere plaats verhuizen?' Jezus zegt daar heel duidelijk: 'Je
kunt alles doen, ongeacht welk beroep je hebt, waar je woont, wat je in je vrije tijd doet,
zolang het je liefde voor Mij niet gevangen houdt; als je Mij trouw bent in liefde, dan kun je
alles doen, dan ga Ik overal met je mee.' En dan leidt Hij je ook op de juiste manier, dan stelt
Hij de koers vast, sluit misschien deze deur en opent daar een andere, zodat je zeker de
weg volgt die Hij heeft voorbereid. Wat belangrijk is, is de trouw in liefde.

Toch komt het vaak voor dat je plotseling in situaties terechtkomt waarin je boos wordt of
onverwacht en onvoorbereid in een beproeving komt. Daarom is het belangrijk om
aandachtig te leven en Jezus overal mee naartoe te nemen. Je denkt de hele dag door, je
hebt constant gedachten in je hoofd, maar je kunt je voorstellen dat Jezus meeluistert: 'lk
denk deze gedachten samen met Jezus.' Dan heeft het denken een andere kwaliteit. Dan
denkt Jezus samen met mij, en zo kan ik elke situatie samen met Hem bekijken en
doorstaan. Zo haal ik Jezus steeds weer in mijn bewustzijn door mijn gedachten met Hem te



delen. Ook dit is een manier om steeds vaker en dieper in de goddelijke tegenwoordigheid
binnen te treden."

Gebed: Geliefde hemelse Vader, U hebt al onze zorgen en nood gehoord, U hebt ons
impulsen gegeven, mooie gedachten, diepe gedachten, en zo staan wij nu voor U met het
verzoek: Lieve Vader, als Uw behoeftige kinderen hebben we Uw hulp nodig, want we zijn
kinderen die nog gebonden zijn aan zonden. Velen van ons staan nog met één been in de
wereld en kunnen niet uitstappen om de stappen te zetten die nodig zijn om helemaal naar
U toe te komen, om één te worden met U. En zo vragen wij U, lieve Vader, dat U nu straalt
met Uw kracht van liefde, dat U nu alles uit ons verwijdert wat ons hindert op de weg naar U,
dat U degenen wegdoet die ons begeleiden en ons schade willen berokkenen, dat U ziekte
en dood weghaalt, dat U onze zielen vervult met Uw licht van liefde, zodat we Uw geest
ontvangen, zodat we vreugde vinden op deze weg.

Jezus neemt het over: ... want het is geen weg van verdriet, Mijn kinderen, maar het is een
weg van vreugde. Een weg van vreugde moet het zijn, van opgewektheid en blijdschap, om
aan Mijn zijde te mogen gaan, terwijl ontelbaren op deze aarde Mij zoeken en Mij niet
vinden, omdat ze op verkeerde wegen zijn geraakt, en waar een ontelbare menigte van
wezens deze schepping Mij niet kunnen en mogen herkennen als hun hemelse Vader. Maar
bedenkt, Mijn kinderen, jullie staan in deze genade, die maar weinigen ten deel valt in de
oneindigheid, op een planeet als deze Mij te mogen vinden. De korte weg te gaan, want op
deze aarde heb Ik een deur opgericht die direct in Mijn hart leidt.

Maar de vele mensen in de oneindige ruimtes van deze schepping hebben eeuwige tijden te
doorstaan en lange wegen te gaan, voordat ze de atmosfeer van de hemel kunnen
inademen. Jullie kunnen je niet voorstellen welke eeuwigheden sommige wezens onderweg
zijn, om dan toch niet het doel te bereiken en weer opnieuw moeten beginnen op een
bepaalde manier. Maar jullie, jullie kunnen deze weg in enkele jaren bewandelen, jullie
kunnen in korte tijd in Mijn hart komen, daaruit Ik jullie heb genomen voor eonen. Ja, velen
van jullie hebben ook lange wegen afgelegd, sommigen van jullie zijn sterrenwandelaars
geweest en hebben al veel meegemaakt, een schat aan ervaringen verzameld die allemaal
in de ziel zijn opgeslagen, die zich ooit zal openen. En enkele weinigen van Mijn kinderen
zijn uit de hemelen direct hierheen gekomen in deze tijd, hebben de weg genomen, hun
leven aan Mij op te dragen, om Mij in deze wereld te brengen, om Mij de mogelijkheid te
geven voor Mijn geestelijke wederkomst.

Ja, Mijn kinderen, jullie zijn Mijn lichaam en jullie zijn Mijn bloed. Ja, Mijn kinderen, jullie zijn
Mijn leven, want jullie zijn Mijn hart, en daarin sluit Ik niemand uit in deze ruimte en
daarbuiten zijn allen ingesloten die hun harten aan Mij aanbieden in tijd en eeuwigheid.

Laat deze woorden diep in jullie harten doordringen en bewaar ze als een schat; het is de
grootste schat die er is, deze belofte van Mijn liefde. Alles wat de wereld jullie biedt, is niets
dan dood en verderf, alles wat Ik jullie geef is leven, eeuwig leven aan Mijn zijde.

Verheug je dus, want in de vreugde ligt de kracht en ook de macht om lief te hebben. Zo
zegen Ik jullie nogmaals, Mijn kinderen; alles donkere heb Ik nu van jullie weggenomen, de
zwaarte van jullie harten heb Ik verheven in Mijn hart. Liefde moet er zijn en jullie verenigen,



want alleen in de eenheid van de liefde vormen jullie Mijn lichaam, en de verdeeldheid van
Mijn kinderen maakt het Mij nog niet mogelijk om Mij volledig te ontvouwen in Mijn gehele
wezen op deze aarde.

Daarom zei Ik aan het begin dat Ik de tijd uitstel. Ik geef jullie nog tijd - gebruik die, nu is het
de belangrijkste tijd van jullie gehele bestaan, nu, hier op deze aarde in deze uren, dagen en
jaren. En nog iets geef Ik jullie mee op jullie weg: Zoals |k aan het kruis werd geslagen, zijn
ook jullie aan het kruis van de materie geslagen, dat zijn jullie lichamen; en zoals eens een
speer in Mijn hart, in Mijn zijde drong, zo zijn ook jullie speersteken onderhevig, dat zijn de
verwondingen van de ziel, die jullie deze aarde toebrengen. Het zijn de steken in het hart,
die jullie verdrietig en twijfelend maken en die jullie vaak de liefde ontnemen - maar Ik zeg:
Ook dat is navolging, dit te dragen en te verdragen, opdat jullie ziel sterft in de zin dat Ik in
jullie geboren kan worden. En dat is de opstanding die volgt na de kruisiging; die heb |k voor
jullie voorbereid, daarheen leid Ik jullie. Wees daarvan zeker, want Mijn woorden zijn zo
waar als Ik God de Almachtige ben. Daarom geloof, vertrouw, heb lief, wees Mijn kinderen,
wees waarachtig Mijn kinderen op deze aarde, er zijn zo weinig, Ik heb jullie nodig, volg Mij
en alles zal goed komen, Amen.”

Samuel: Jezus, die in het midden van de ruimte staat, legt nu een hand op Zijn hart, de
andere reikt Hij naar ons uit. Vervolgens vraagt Hij ons op te staan en Hem woorden van
trouw na te zeggen:

Onze Vader in Jezus Christus, wij beloven U trouw en waarachtigheid, wij zijn bereid ons
leven aan U te wijden en U te volgen in woord en daad. Uw willen wij zijn in eeuwigheid, Uw
liefde zij ons leven, Jezus, U onze Een en Alles.

Na deze inwijding zegt Jezus: ,Nu hebben jullie Mij het getuigenis van waarachtige Gods
kinderen gegeven. Jullie hebben Mij getuigd dat Ik jullie enige doel ben. Dit betekent voor
Mij, dat Ik nog meer jullie levens zal binnentreden. Dat Ik Mijn hart, dat Ik Mijn
barmhartigheid over jullie zal uitsteken in een mate die Ik alleen doe bij degenen die bereid
zijn, Mij werkelijk hun leven te schenken. Degenen die bereid zijn deze nederigheid in te
gaan: ‘Mijn Vader, ik heb U nodig, alleen met U kan het lukken.’

Dat hebben jullie gedaan vol vreugde en toewijding, Mijn kinderen, en dat geeft Mij de
mogelijkheid om jullie nu in overeenkomstige mate te begeleiden en jullie steeds meer te
vervullen met Mijn aanwezigheid. En spoedig zullen jullie voelen dat Ik bij jullie ben in een
voor menselijke maatstaven onvoorstelbare omvang. Zodat ook jullie kunnen spreken, en
dat is toch jullie wens, deze woorden uit te spreken: ‘Mijn Jezus, nu leef Jij in mij, nu ben ik
voor altijd geborgen in Uw liefde.” Ja, Mijn kinderen, deze macht heb lk. Het ligt alleen aan
jullie, Mij de mogelijkheid daarvoor te geven. |k ben bereid. Amen.”






